Naam

Ik schreef een naam in ‘t zand,
toen brak de grote zee

zijn golven op het strand

en nam die naam weer mee.

Een naam op mijn balkon
in bonte zomerbloemen,

verschroeid door de hete zon

die nu geen naam meer noemen.

Die naam hier op m’n ruit;
de wind en ook de regen
wisten die naam weer uit’
ik kom hem nergens tegen.

Een naam hoog in de lucht
waar niemand aan kan komen,
de wolken, in hun vlucht,
hebben hem meegenomen.

‘k Bewaar die naam nu stil
en heel diep in mijn wezen,

en ieder, die dat wil

kan daar die naam komen lezen.

Parochie

O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen
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De mensen van voorbij ... (Hannah Lam)

De mensen van voorbij,
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij,
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,

die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren,

in een lied dat opklinkt uit verdriet.

De mensen van voorbij,

zij worden niet vergeten.

De mensen van voorbij

zijn in een ander weten.

Bij God mogen ze wonen,

daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij

zijn in het licht, zijn vrij.

Wij namen afscheid van:

Hetty Kneepkens-Backes
José Geraets-Brunner
Jacq Dijcks

Maria Gehlen-Vogels
Mia Mewissen-Janssen
Jan Schréder

Lies Loete-Knoben

Anna Hendricks-Mohren
Jannick Chyba
Catharina Stoffels-Van Kruchten
Annie Hendrikx-Op het Veld
Joep Nelissen

Hub Dauven

Til Dijcks-Van Heel
Johan van Lumig

Pastoor Theo Rietjens
Wil Dahlmans

Jan Franken

Trautje Tholen-Gielen
Truus Gijsen-Geilen
Nigel Gubbels

John Haarden

Kithe Bock-Stoffels
Alice Verdonk-Stipdonk
Jan Wolters

Bert Schroeder

Arnold Nelissen

Gertha Peulen-Hoffmanns
Betje von Kriichten-Jans
Agnes Op het Veld
Lambert Laugs

Graad von Liimich



